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Voorschoten 1 ste kwartaal 2022

In deze eerste nieuwsbrief die we 1 x per kwartaal willen sturen lijkt
het ons een goed idee om twee zaken voor het voetlicht te brengen:

De doelstelling van de stichting Free to Roam.
En het hoe en waarom ik het initiatief heb genomen tot het opzetten
van deze stichting, m.a.w. achtergrond en motivatie !

De doelstelling van de stichting Free to Roam is het uitbannen van
armoede en ongelijkheid in de samenleving en wereldwijd het
verbeteren van de leefomstandigheden in het bijzonder als het gaat
om ( wees ) kinderen, jong volwassenen, alleenstaande ( ouderen ) en
andere hulpbehoevenden zonder onderscheid in ras, religie, of
afkomst en voorts het verrichten van al hetgeen daarmede in de
ruimste zin verband houdt of daarvoor bevorderlijk kan zijn.
Doelgroepen kunnen zich “ all over the world “—en dus ook direct om
de hoek van de straat — bevinden !

Ondersteuning kan fysiek , materieel en/of financieel zijn zonder
alleen maar geld te geven maar juist in de projecten te investeren!

Management support, marketing support en het verlenen van ( micro
) kredieten/ leningen.



Zo willen we gezamenlijk verdere ontwikkeling ondersteunen met
gebruikmaking van ons netwerk en financiéle middelen.

“Vanuit lokale initiatieven bouwen we met kleinschalige — micro —
kredieten een vruchtbare samenwerking op die moet leiden tot een
zelfstandige en winstgevende

“organisatie “onafhankelijk en volledig zelfsupporting.

Van gemeenschap naar gemeenschap / van dorp naar dorp !!!
Geen cadeautjes, maar een — micro — krediet of materiele
ondersteuning die terugverdiend moet kunnen worden om daarmee
weer de basis te vormen voor de support van andere initiatieven”

Het hoe en waarom , mijn motivatie ?

Ik ben zelf zelfstandig en onafhankelijk dankzij het feit dat ik me in
vrijheid en in een maatschappij die de mogelijkheid toestaat om
initiatieven te ontwikkelen ben opgegroeid.

Natuurlijk wordt dan gelijk de vraag gesteld wat je bezielt om op je 76
jarige leeftijd i.p.v.lekker uit te gaan rusten — er wordt nog net niet
gezegd, ga toch lekker op je lauweren rusten — een stichting op te
gaan richten met bovenstaande doelstelling!

Nou dat komt zo.............

Na mijn opleiding tot schilder — mooi beroep om je creativiteit uit te
leven, met je handen bezig te zijn en kunstzinnige uitingen te creéren
—en daar een paar jaar in werkzaam te zijn geweest bleek dit vak
meer en meer “uitgehold” te worden.

Het kunstzinnige werd te duur en vervangen door folies en print en
wat overbleef was het schilderen — natmaken - van deur, wand, raam
en kozijn.

Dan maar een andere kant uit waar de creativiteit weer volledig kan
worden ontplooid.

Opzetten van afzetmarkten en opleiden van verkopers in diverse
sectoren en regio’s/landen volgde!



Na bijna 35 jaar dat voor een grote multinational met geweldig veel
plezier te hebben mogen doen deed zich de mogelijkheid voor om nog
een keer geheel iets nieuws aan te pakken n.l. het opzetten van een
eigen bedrijf.

De afgelopen 20 jaar zijn we hier met heel veel plezier en succes in
bezig geweest waarbij we nu na het vinden van opvolging die het
bedrijf in de geest zoals hij opgezet is -en succes bewezen heeft -gaat
voorzetten en we hier nu een punt achter kunnen zetten.

In al die jaren hebben we ervaren wat de waarde is van het hebben
van de mogelijkheid initiatieven en ideeén in vrijheid en met de
nodige support te mogen ontwikkelen en deze mogelijkheid willen we
ook aan anderen doorgeven.

De ruimte hiervoor bieden kost geen energie maar geeft ons geweldig
veel energie!

Free to Roam geeft mooi aan waar het hier om gaat n.l. in alle vrijheid
en onafhankelijkheid te gaan en te staan, te zijn wie je bent, waar dan
ook !

Natuurlijk is het leuk zo’n idee te hebben maar dan moet je ook nog
maar het geluk hebben een paar medestanders te vinden die ook
diezelfde motivatie hebben — niet op je handen zitten , maar doen —
Dat geluk heb ik gehad , waardoor we nu met een team van vier —
door de wol geverfde , ervaren en uiterst gemotiveerde mensen — de
kar gaan trekken!

Onder het motto wat ons altijd op koers heeft gehouden “ kan niet,
bestaat niet ” gaan we ertegen aan ......cceceeeveeveennne.. met jullie hulp !
Free to Roam ?

Right to Roam is een oude traditie in 0.a Schotland , Zweden en

Noorwegen van vrije toegang tot niet gecultiveerde gebieden — fysiek
maar ook geestelijk de vrijheid om te dwalen.



Vragen durven —en mogen — stellen bij wat algemeen aanvaard is,
kritisch en creatief zijn!

Met hen vinden we het belangrijk dat iedereen toegang krijgt - in alle
vrijheid en onafhankelijkheid - tot nieuwe terreinen om zich te
ontwikkelen en zijn fantasie de vrije loop te laten gaan.

Waar dogma’s worden losgelaten , ontstaan nieuwe ideeén!

Ik heb met veel plezier jullie middels deze eerste uitgave van onze
Footprint inzage willen geven in ons doel en motivatie en hoop dat
het jullie inspireert ons te helpen die doelstelling te verwezenlijken.

Coen Jekel

P.S. als je prijs stelt op regelmatige ontvangst van de nieuwsbrief en
daarmee op de hoogte wordt gehouden van het wel en wee van onze
stichting Free to Roam meld je dan aan op onze website
www.freetoroam.nl



